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Orde van Dienst voor zondag 3 januari 2021 

in Gastkerk te Zuidhorn 
Voorganger: ds. E. van der Veer 

-o-o-o-o- 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de Tafelkaarsen 
 

Dienst van de Voorbereiding 

Gemeente gaat staan 

Psalm van de intocht: Ps. 72: 1 en 6 

1   Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

 
6   Bloeie zijn naam in alle streken, 

zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
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Stil gebed 

Bemoediging en Groet  

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Voorganger:  Genade zij u en vrede 
   van God, onze Vader 
   en van Jezus Christus, onze Heer! 
Gemeente:  AMEN  

Gemeente gaat zitten 

 
Zingen: Lied 281: 1, 2 en 3 

 
1   Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 

 

2   Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

 

3   Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

 
Leefregel 
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Zingen: Lied 281: 6, 9 en 10 
 
6   De zon straalt van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

 
9   Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 

 
10 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing uit Matteüs 2: 1-12 

1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de 

regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in 

Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van 

de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn 

gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig 

toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle 

hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen 

te vragen waar de messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in 

Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de 

profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de 

minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider 

voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in 

het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten 

wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen 
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vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig 

onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het 

gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te 

bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun 

opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien 

opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats 

waar het kind was. 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van 

diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind 

met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te 

bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en 

boden het kind geschenken aan: goud en wierook en 

mirre. 12Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet 

naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug 

naar hun land. 

 

Zingen: Lied 518: 1 
 
1   Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn koning en mijn bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, 
vriendelijk, 
schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, 
mild in ’t geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 
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Preek 
 
Zingen: Lied 518: 2 en 3 
  

2   Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 
o Zoon van God, Maria’s zoon, 
een hooggeboren koning. 
O lelie die mijn hart bekoort, 
uw zoete evangeliewoord, 
is louter melk en honing. 
Gij zijt 
altijd 
hosianna, 
hemels manna, 
dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 

 
3   Gij schittert als een edelsteen, 

mijn hart is vol van U alleen, 
uw liefde doet mij leven. 
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op daar ik mag zijn 
een rank met U verweven. 
Aan U 
blijft nu 
heel mijn leven 
weggegeven, 
om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 
 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
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Informatie over de collecte 
 

Gemeente gaat staan 

 
Zingen: Lied 919: 1 en 4 
 

1   Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 

 
4   Christus, stille vaste ster, 

o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
 
Zegen 
 


